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Woord van de pastoor

Over de vastentijd en genade vanuit het doopsel

De vastentijd is begonnen en ik hoop dat het vasten ook ergens is
blijven hangen in uw dagelijks leven. Tijdens het vasten kunnen we ons
herinneren dat we kinderen van God zijn en dat God van ons houdt.
God heeft zelfs zijn Zoon gestuurd om ons een voorbeeld te geven hoe
te leven in zijn Geest. We kunnen het lezen en terugvinden in het leven
van Jezus, opgeschreven door de evangelisten Johannes, Marcus,
Mattheus en Lukas in de bijbel.

God verbindt zich met ons door het doopsel. Wie gedoopt is, werd
overgoten met water ten teken dat we sterven met Christus en na de
doop verrijzen met Christus (vgl Rom. 6,3-5).

In de vastentijd bidden we dan ook voor degenen die in de Paasnacht
worden gedoopt. We hernieuwen ook onze eigen doopbeloften tijdens
de Paaswake. Hoe bereid je daar op voor?

Door te vasten, te bidden en door aalmoezen te geven. Door ons hart
leeg te maken van zonde en egoistische verlangens, zodat we
openstaan voor Jezus en zijn genade ontvangen zodat Hij ons leven



grondig kan vernieuwen. Met de woorden van Paulus: “Het is God die
u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd. Hjj
is het die op ons zijn zegel heeft gedrukt en ons de Geest als
onderpand heeft gegeven” (2 Kor. 1,21).

Als kind zijn wij tijdens de doopplechtigheid gezalfd en als het goed is
ook als vormeling rond de leeftijd van 11-12 jaar. Het wordt soms een
geblokkeerd sacrament genoemd, als de vruchten van de zalving niet
vrijlkomen. Egoisme is zo’n blokkade. Als een persoonlijk ‘Ja’ zeggen
tegen Jezus, dan kan alles veranderen. In deze Veertigdagentijd, zeg
iedere dag ‘Ja’ tegen Jezus en bid bijvoorbeeld:

‘Kom Heilige Geest, en deblokkeer dit kostbare sacrament in mijn
leven, zodat ik u beter kan leren kennen. Kom, Heilige Geest, kom en
vul mijn hart. Kom en vul de harten van alle gelovigen!’

Zo staan we open voor God die ons in de Paasnacht duidelijk maakt,
dat wij delen in zijn eeuwig leven. Dat geeft hoop in het hier en nu.

Een goede opgang naar Pasen toegewenst. Pastoor

Drie oproepen tot bekering: boodschap van de paus
voor de Veertigdagentijd

28 februari 2025

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd in het Jubeljaar vraagt
paus Franciscus om na te denken over wat het betekent om samen op
weg te gaan in hoop, en over de oproep tot bekering die God tot ons
allen richt, als individu en als gemeenschap.

Pelgrims

Het thema van het Jubeljaar “Pelgrims van hoop” verwijst naar de reis
van het volk Israél door de woestijn naar het beloofde land waarvan
het boek Exodus verhaalt. Deze reis van slavernij naar vrijheid was
door God gewild. Het is moeilijk dit Bijoelse verhaal te lezen zonder te



denken aan die broeders en zusters die ellende en geweld ontvluchten
op zoek naar een beter leven voor zichzelf en hun geliefden.

Paus Franciscus: “Een eerste oproep tot bekering komt dus voort uit
het besef dat we allemaal pelgrims zijn in dit leven; ieder van ons wordt
uitgenodigd om stil te staan en zich af te vragen hoe ons leven dit feit
weerspiegelt. Ben ik echt op reis, of sta ik stil, beweeg ik niet, verlamd
door angst en hopeloosheid of onwillig om uit mijn comfortzone te
stappen? Zoek ik manieren om de gelegenheden van zonde en
situaties die mijn waardigheid aantasten achter me te laten?”

Op weg zijn

Als Christenen zijn we samen op weg. De Kerk is geroepen om samen
op te trekken, om synodaal te zijn. De Heilige Geest zet ons ertoe aan
om onszelf los te laten en voorwaarts te gaan op weg naar God en
onze broeders en zusters.

Paus Franciscus: “Samen op reis gaan betekent zij aan zij lopen,
zonder anderen te duwen of te vertrappen, zonder afgunst of
hypocrisie, zonder iemand achter te laten of uit te sluiten. Laten we
allemaal in dezelfde richting lopen, op weg naar hetzelfde doel, met
aandacht voor elkaar in liefde en geduld.”

Hoop

De paus daagt ons uit verder te trekken in hoop, omdat ons een
belofte gegeven is: de hoop stelt niet teleur (Rom. 5, 5). “Dit is dus de
derde oproep tot bekering: een oproep tot hoop, tot vertrouwen in God
en zijn grote belofte van eeuwig leven”, aldus de paus. “Laten we
onszelf afvragen: Ben ik ervan overtuigd dat de Heer mijn zonden
vergeeft? Of doe ik alsof ik mezelf kan redden? Verlang ik naar
verlossing en roep ik Gods hulp in om die te bereiken?”

Daarbij vraagt de paus ook om na te denken over gerechtigheid en
broederschap: “Ervaar ik concreet de hoop die me in staat stelt om de
gebeurtenissen in de geschiedenis te interpreteren en die me



inspireert om me in te zetten voor gerechtigheid en broederschap, om
te zorgen voor ons gemeenschappelijke huis en op zo'n manier dat
niemand zich buitengesloten voelt?”

Hoop is het “zekere en standvastige anker van de ziel”. Het beweegt
de Kerk om te bidden dat iedereen gered wordt en om uit te zien naar
de vereniging met Christus, haar bruidegom in de glorie van de hemel.

(katholiekleven.nl - Hans de Jong)

Berichten uit de parochies

Middelaar

Klepperende misdienaars tijdens de “klokstilte” in

Middelaar

Onlangs werden op de zolder van de sacristie in de kerk van
Middelaar enkele houten kleppers gevonden. In de aanloop naar
Pasen gebruikten de misdienaars van Middelaar deze kleppers op
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

In de katholieke traditie luiden de
kerkklokken niet tussen Goede Vrijdag
(de dag waarop de kruisiging van Jezus
wordt herdacht) en Pasen (de dag van
de opstanding). Gedurende deze periode
bleef het stil om te rouwen om het lijden
en de dood van Christus. De klokken
werden op Paaszondag weer geluid om
de verrijzenis van Jezus te vieren.

Nadat op Witte Donderdag tijdens de mis
onder het Gloria de klokken stil werden gezet en op Paaszaterdag
tijdens de mis onder het Gloria de klokken weer werden geluid,
klepperden de misdienaars van Middelaar tijldens de "klokstilte" met
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houten kleppers door de straten van ons dorp. Een half uur voor
aanvang van de Kruisweg op Goede Vrijdag, de avondviering en de
Paaswake op Paaszaterdag reden zij op de fiets door het dorp om de
mensen eraan te herinneren dat de vieringen begonnen.

De klepperende misdienaars vervingen op deze dagen de klokken,
want die waren, zoals bekend op die dagen "in Rome". Het verhaal dat
de kerkklokken voér Pasen naar Rome vliegen is een katholieke
legende, vooral bekend in landen als Nederland, Belgié en Frankrijk.
Dit verhaal werd vaak aan kinderen verteld om de stilte van de
kerkklokken tussen Goede Vrijdag en Pasen te verklaren. Er werd
verteld dat de klokken op Goede Vrijdag "naar Rome vliogen". Rome
werd in dit verhaal genoemd omdat daar het centrum van de
katholieke kerk is. Daar werden ze zogenaamd gezegend door de
paus en gevuld met paaseieren, waarna ze op Paaszondag
terugvlogen naar hun kerk om weer te luiden. Bij hun terugkeer zouden
ze paaseieren over het land uitstrooien, wat het bekende paaseieren
zoeken mogelijk maakt voor de kinderen.

Bron: Pierre Venbrux

Mook
Onderhoud kerktuin Mook

De tuin rond de kerk wordt door bijgehouden door vrijwilligers. Dit
gebeurt niet op een vaste dag. Wanneer weer een tuinbeurt nodig is,
krijgen de vrijwilligers een week van te voren schriftelijk een uitnodiging
om op zaterdag (met datum) te komen.

De groep tuiniert op een zaterdagochtend van 9.00 uur tot max. 12.00
uur, met een koffiepauze halverwege de ochtend. Deze groep heeft
versterking nodig.

Contactpersonen voor de vrijwilligers van de kerktuin zijn Huub en
Lisette Salemink.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u met hen contact
opnemen: 024 350 41 84; lisettesalemink@hotmail.com
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Ven-Z. | Otters. Milsb. Midd. Mook Molenh
19.00
do. 1 j
o 1mei Rieth.
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3/4 mei 9.30 Dodenher 19.00 Dodenher 11.00
10/11 mei 19.00 11.00 9.30
Za. 20.00
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Boetev. = Boeteviering; aansluitend biechtgelegenheid

HR = Em-pastoor Harrie Reijnen

KV = Kinderviering

CN = m.m.v. koor Cantica Nova

Rieth. = Bij Mariakapel aan de Riethorsterweg in Plasmolen
EHC = Eerste Heilige Communie

Mothers Prayers (Biddende Moeders) in
Molenhoek

Al geruime tijd kwamen de Biddende Moeders om de twee weken op
een woensdagochtend bij elkaar om te bidden voor hun kinderen en
kleinkinderen.

Deze bijeenkomsten zijn voortaan op de maandagochtend.
Ook de tijd is veranderd: 9.30 - 10.30 uur.

Voor de exacte data en de locatie graag contact opnemen met Maria
José Kaanders, tel. 024 696 33 00.




Stille dag Maria Mater Kring

Dinsdag 8 April 2025

Dit op voorbereiding op het komend Paasfeest.

Samen een rust moment in deze drukke tijd.

Spreekt dit u aan, eenieder is welkom.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de pastorie van de Paterskerk.
Leunseweg 5 te Venray.

Het programma is als volgt:

9.30 u. Inloop met koffie of thee
10.00 u. Inleiding door pastoor Snijders
10.45 u. Aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste en
biechtgelegenheid
11.15u. Heilige Mis, aansluitend bidden
Maria Mater Kring gebed
12.15 u. Lunch (zelf lunchpakket mee nemen)

13.00 u. Rozenhoedje
14.00 u. Einde bijeenkomst
Als afsluiting koffie of thee.

De bijdrage aan deze dag bedraagt € 5,00
Heeft u vragen, kunt u bellen naar tel: 006-55925833

Tot ziens op 8 april
Met vriendelijke groeten,
Carla kersten

BEDEVAART NAAR WITTEM
Zaterdag 31 mei 2025

Samen op weg als pelgrim naar Wittem:

Wat is de mens alleen, zonder de medemens;
we hebben elkaar nodig.

Jezus zelf zei het al:



“Waar twee of meer in Mijn Naam aanwezig zijn,
daar ben Ik in hun midden.”

Op zaterdag 31 mei 2025 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de
85e keerop bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.

Het thema voor de komende bedevaart is:

Pelgrims van Hoop.

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid
om onze intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus
kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op
voorspraak van deze heilige kloosterling die ruim 250
jaar geleden in Mater Domini in Italié is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Aanmelden: Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken
kan zich aanmelden bij:
Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 06-55925833
Email: chpm.kersten@gmail.com
De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 25 april 2025.
Kosten: €25,00 p.p. en kinderen t/m 15 jaar: € 10,00.

PAROCHIEBEDEVAART XANTEN

Zaterdag 7 juni

Met vreugde nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze bijzondere
bedevaart naar Xanten in het kader van het Heilig Jaar. Dit is een
unieke gelegenheid om samen in geloof, bezinning en verbondenheid
deze spirituele reis te maken.

Op zaterdag 7 juni 2025 vertrekken we voor een bedevaart naar de

stad (een van de steden) van de heilige Norbertus. Norbertus werd
geboren omstreeks 1080 in onze Gennep.
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Als kanunnik van de Dom van Xanten leidde hij aanvankelijk een
werelds leven. Nadat in 1115 de bliksem viak naast hem was
ingeslagen, bekeerde hij zich radicaal tot een evangelische
levenswijze. In datzelfde jaar werd hij door de aartsbisschop van
Keulen in één viering zowel tot diaken als tot priester gewijd.

Programma: Vertrektijden: eigen vervoer (auto of fiets)
10.30 aankomst

11.00 Heilige mis in de Dom van Xanten

12.00 Rondleiding in de Dom en in Xanten

14.00 gezamenlijke lunch (kosten rond de 25€)

16.00 vertrek naar huis

Aanmelding bij Kapelaan Slaven, Niersdijk 1, 6591DL Gennep
email: slavenbrajkovic@gmail.com
Graag vermelden:

» Hoeveel personen wilt u inschrijven: 1 /2 /3 / anders

» Contactpersoon dhr./mevr.

* Adres

* (mobiel) telnr.

* Namen andere personen:

» Of u eventueel bereid bent om met eigen auto anderen mee te

nemen: ja/ nee
* Eventuele bijzonderheden
Aanmelden is mogelijk tot 20 mei

Dagbedevaart en driedaagse verzorgde bedevaart

naar Beauraing

Van 24 t/m 26 mei 2025 is de jaarlijkse bedevaart naar Maria met het
Gouden Hart in Beauraing! Dit jaar voor het eerst met pelgrims vanuit

het gehele bisdom Den Bosch en Breda tezamen.

Belangstellenden kunnen ook meegaan met de dagbedevaart op
zondag 25 mei 2025. Kijk hiervoor op: www.bedevaartbeauraing.nl
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Vastenactie 2025 - Schoner koken, beter leven

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van
dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner of
bodaboda-chauffeur, de alomtegenwoordige brommertaxi’s. De
vrouwen verzorgen de dagelijkse maaltijden. Die worden gekookt op
vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt
echter schaars en duur en de dagelijkse brandstof voor het kookvuur
neemt dan ook een groot deel van het gezinsinkomen in beslag.
Bovendien is de rook erg schadelijk voor de gezondheid. Het
genoemde bedrag betreft de opstartfase, we gaan nu geld inzamelen
voor de volgende fase.

Voordelen briketten van gft-afval

Vastenactie-partner RUGLI heeft een methode ontwikkeld om van gft-
afval briketten te maken die gebruikt kunnen worden voor de
kookvuren. Deze briketten bieden een aantal voordelen ten opzichte
van hout en houtskool.

» Ze zijn een schoner alternatief voor hout en houtskool omdat er
minder uitstoot van fijnstof en schadelijke stoffen plaatsvindt.

* De briketten zijn een goedkoper alternatief voor hout en
houtskool. Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000
Oegandese shilling per dag.

» Het gebruik van deze briketten zal de vraag naar hout
verminderen en daarmee helpen in de strijd tegen ontbossing.
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» Het gebruik van gft-afval voor de briketten vermindert het
zwerfafval op straat.

* Het gebruik van de briketten bespaart de vrouwen veel tijd:
ze hoeven geen hout meer te zoeken én het vuur blijft uit
zichzelf lang branden, zodat ze niet steeds hout of houtskool
hoeven bij te gooien. Het geeft ze ruimte om andere dingen te
doen.

» De verkoop van de briketten levert extra inkomsten op.
Samen met de dagelijkse besparing op brandstofkosten
betekent dit een relatief grote verbetering van de financiéle
situatie van gezinnen.

Wat doet Vastenactie?

Op dit moment heeft RUGLI een kleinschalige productie van gft-
briketten georganiseerd. Er doen 200 vrouwen mee. RUGLI wil meer
vrouwen betrekken en hen laten zien dat de briketten een goedkoper
en gezonder alternatief zijn voor houtskool. Daarvoor is het belangrijk
dat de huidige productiecapaciteit wordt verhoogd. Dan kunnen meer
vrouwen meedoen en kunnen ook de inkomsten stijgen per
deelnemende vrouw. Het gaat om apparaten als vergruizers om het
verkoolde gft-afval fijn te malen, persen om de briketten te maken en
grote mixers om de zware massa goed te mengen, maar ook klein
materiaal als grote bakken, persoonlijke beschermingsmiddelen
(handschoenen, laarzen en mondmaskers tegen het stof) en jerrycans.

Er zullen 200 families uit vier dorpen worden getraind in het maken van
briketten, waarbij de nadruk ligt op de vrouwen en tienermoeders.
Geinteresseerde mannen kunnen de training ook bijwonen, zodat zij
hun vrouwen kunnen ondersteunen. Uiteindelijk kan het project
uitgroeien tot een aanvullende bron van inkomsten voor de
deelnemende gezinnen.

RUGLI vraagt ons voor de eerste fase van het project een bijdrage van

€ 15.729. Daarvoor kunnen onder meer persoonlijke
beschermingsmiddelen worden aangeschaft en bijvoorbeeld extra
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persen. In de volgende fase kan het project verder worden
opgeschaald en uitgebreid. Er is bijvoorbeeld nog behoefte aan een
grote, afgesloten ruimte om de briketten te laten drogen en het zou
natuurlijk fantastisch zijn als er ook op andere locaties een
productiefaciliteit kan worden gestart, zodat nog meer families
profiteren van de voordelen van de briketten.

Voorbeelden
» Zes dozen handschoenen: € 45
* 500 mondmaskers € 65
+ Deelname één vrouw één jaar €80
» Vijf paar laarzen € 106
(Bron: www.missiebureau.nl/vastenactie)

Steun Vastenactie

U kunt uw donatie overmaken
op het volgende gezamenlijke rekeningnummer:
RK Parochie H. Johannes de Doper
NL34 RABO 0308 1047 14 (ANBI-status)
onder vermelding van "Vastenactie”.
Ook kunt u uw gift deponeren in de daarvoor bestemde collectebus
in uw eigen parochiekerk.

Bidden voor de vrede in de wereld

Al enige tijd komt een aantal parochianen op vrijdagavond bij elkaar in
de kerk in Molenhoek om te bidden voor de vrede in de wereld.

Met ingang van de datum van verschijnen van

dit parochieblad wordt dit gebedsuur verplaatst

naar de kerk in Mook. b
Ook het tijdstip is gewijzigd: voortaan bent u A&
welkom om te bidden voor de vrede op \
vrijdagmiddag om 15.00 uur.

ledereen is van harte welkom.
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Diaconie

Kerktaxi

De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk
of naar een buurtkerk. Wilt u rijden of gereden worden, bel dan met de
contactpersoon in uw eigen dorp:

Middelaar: Annie Braks, 024 696 23 51

Mook: Michiel Bakker, 024 696 19 35

Molenhoek: Marian Hax, 024 358 17 30

VIERINGEN IN MMM 22 maart - 18 mei 2025

22/23 mrt  3°zondag van de Veertigdagentijd
zo 9.30u. Mook Mis

di 25 mrt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 27 mrt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr 28 mrt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans
Mook 15.00 u. Bidden voor vrede in de wereld

29/30 mrt  4° zondag van de Veertigdagentijd

zo 9.30u. Middelaar Mis
z011.00u. Molenhoek Mis

di 1apr Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 3 apr Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr 4 apr Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans
Mook 15.00 u. Bidden voor vrede in de wereld
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5/6 apr
zo 9.30u.
di 8apr
do 10 apr
vr 11 apr

12/13 apr
za 19.00 u.

zo 11.00 u.

di 15 apr

do 17 apr

vr 18 apr

19/20 apr

za 21.00 u.
zo 9.30 u.
ma 21 apr

di 22 apr
do 24 apr
vr 25 apr

26/27 apr
zo 9.30 u.

5° zondag van de Veertigdagentijd
Mook Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Mook 15.00 u. Bidden voor vrede in de wereld

Palmzondag

Middelaar Mis

Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-Janssen;
Overleden ouders Gommers-Kénisser en Gerry

Mook 9.00 u. Mis
Molenhoek 19.00 u. Boeteviering

19.30 u. Rozenkrans en biechtgelegenheid
Molenhoek 19.00 u. Mis Witte Donderdag;
aansluitend Aanbidding tot 22.00 u.
Mook 15.00 u. Kruisweg
Molenhoek 15.00 u. Kruisweg
Mook 19.00 u. Herdenking lijden en sterven van
Christus

Pasen

Molenhoek Mis Paaswake

Mook Mis Eerste Paasdag

Middelaar 9.30 u. Mis Tweede Paasdag m.m.v.
Cantorgroep

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Mook 15.00 u. Bidden voor vrede in de wereld

2° zondag van Pasen - Barmhartigheidszondag
Mook Mis
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di 29 apr
do 1 mei

vr 2 mei

3/4 mei

za 19.00 u.
z0 11.00 u.

z0 19.00 u.

di 6 mei
do 8 mei
vr 9 mei

10/11 mei
zo 9.30 u.

di 13 mei
do 15 mei
vr 16 mei

17/18 mei

zo 9.30u.
zo 11.00 u.

di 20 mei
do 22 mei
vr 23 mei

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Géén Mis

Middelaar 19.00 u. Mis bij Mariakapel Riethorsterweg
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Mook 15.00 u. Bidden voor vrede in de wereld

3°zondag van Pasen

Middelaar Mis

Molenhoek Mis

Intentie: Chef Keuls; overleden ouders Keuls-Teeuwisse
Mook Oecumenische viering Dodenherdenking

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Mook 15.00 u. Bidden voor vrede in de wereld

4° zondag van Pasen
Mook Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Mook 15.00 u. Bidden voor vrede in de wereld

5° zondag van Pasen

Middelaar Mis
Molenhoek Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend
Barmhartigheidsrozenkrans

Mook 15.00 u. Bidden voor vrede in de wereld
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Overzicht Doordeweekse Vieringen

18.30 Rozenkransgebed

Dinsdag | 16 00 Eucharistie Molenhoek
\éVoensda 9.00 Eucharistie Milsbeek
Donderd | 9.00 Eucharistie Molenhoek
ag Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur

9.00 Eucharistie
Vrijdag Aansluitend Mook
Barmhartigheidsrozenkrans

Openstelling kerk Molenhoek op zondag

Op de zondagen waarop er géén Mis is, is de kerk in Molenhoek van
11.00-13.00 uur open voor persoonlijk gebed en/of een kaarsje.
Daarnaast is de kerk, zoals altijd, via sacristie, open op de
woensdagochtenden van 10.00 - 11.30 uur.
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Algemene VOMMMM-gegevens

CONTACT VOMMMM

Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576,
alleen tijldens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u
doorgeven aan de ledenadministratie via administratie@vommmm.nl
Website: www.vommmm.nl

PASTOOR VOMMMM

Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook

E-mail: pastoor@tmiedema.nl

Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen).

Indien dringend contact nodig: 06 48465001

Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR VOMMMM St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
E-mail: kerkbestuur@vommmm.nl

Voorzitter: pastoor Theo Miedema

Vicevoorzitter: Rob Peperzak

Secretaris: Jacq Thomassen-Mans

Penningmeester: Rob Peperzak

Gebouwen / onroerend goed: Wim Thoonen

Lid: André Kolodziejak

Extra leden: vacatures

PAROCHIENIEUWS

Redactie: Elena Jongen (red. Mol.) en Hans Derks (red. Mid.)
Volgende uitgave: 10 mei 2025

Kopij parochieblad: véér 24 april 2025 inleveren eljongen@xs4all.nl
Codrdinatie bezorging: Middelaar: Carla Wienhofen, 06 38373223;
Mook: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492;

Molenhoek: Joop Hax, 024 3581730.

Wilt u geen Parochienieuws ontvangen, geeft u dit dan door aan uw
codrdinator van de bezorging.
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MIDDELAAR - postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Hans Derks, 06 53317597; Diny Rohrbach,

06 21357946; Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234,

Carla Wienhofen, 06 38373223 .

Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888,
lia.leijlen@ziggo.nl

Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach, 06 21357946.

Contactpersoon kosters: Wienand Wienhofen, 06 22306791.

Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en kerkgebouw.
Brigidafonds Par. Mid.: NL25RAB0O0131621815 alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Middelaar: 824110547.

MOOK - postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).

Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Yvonne van Rooij, 024
8458029; Wim Thoonen, 06 51452184

Koster: Michel Voet, 024 6962469 / 06 45146492.

Misintenties: tel. 06 23766873.

Contactpersoon uitvaarten: Michel Voet, tel. 024 6962469; 06 45146492
Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St.
Antonius Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Mook: 2575528.

MOLENHOEK - postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek.
Kerngroep Molenhoek: Will Theunissen, 024 3584589; Elena Jongen, 024
3583181.

Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.

Misintenties: parochiemolenhoek@vommmm.nl of Elena Jongen 024
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon uitvaarten: Elena Jongen, 024 3583181.

Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.

Rek.nr. Parochie Mol.: NLB6RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw.
Steunfonds Par. Mol.: NLBORABO0131654608; NL41INGB0005240386
alleen kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Molenhoek: 824114607.
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